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Rood
   rules!
Feller kan eigenlijk niet, maar als haarkleur blijft het altijd een beetje mysterieus: rood.  

Vriendin tilt een rode lok voor je op en geeft je een kijkje achter de schermen...

Ilona (6): 
“Rood haar is geweldig! Mijn moeder en vader hebben ook rood haar; het hoort bij ons. Soms worden we op straat aangesproken door mensen die 
zeggen hoe mooi ze ons haar vinden. Dat vind ik heel leuk. Op school worden nooit nare opmerkingen over mijn haar gemaakt. Mijn tante knipt 
mijn haar altijd, dat kan ze goed. En ’s ochtends doet mijn moeder er soms een staart in of maakt ze vlechtjes. Als mijn moeder ochtenddienst 
heeft en vroeg de deur uit is, doe ik een haarband in. Dat heb ik eigenlijk het liefst, want dat kan ik zelf.”

Rood haar weetjes/feitjes:
• Schotland heeft het hoogste percentage roodharigen.  

Geschat wordt dat 13% van de bevolking daar rood haar heeft.

In Nederland heeft ongeveer 2% van de bevolking rood haar.  

Op wereldniveau is het minder dan 1%. • Volgens sommige  

theorieën komen roodharigen oorspronkelijk uit Ierland en Schotland, 

anderen beweren dat de oorsprong ligt in Mesopotamië, het huidige 

Irak en Iran. • Er is veel discussie over de vraag of natuurlijke  

roodharigen een andere pijnwaarneming hebben dan anderen. 

• Er zijn zowel onderzoeken die aantonen dat ze gevoeliger zijn,  

als studies die het tegendeel bewijzen. Sommige medici beweren dat 

roodharigen bij operaties 20% meer verdoving nodig hebben  

dan andersharigen. • Mensen met van nature rood haar hebben 

gemiddeld ‘slechts’ 90.000 haren, mensen met zwart haar 100.000, 

brunettes 110.000 en blondines 150.000. Rood haar is wel dikker  

en voller dan haar van een andere kleur. • Sinds 2005 bestaat er  

een jaarlijkse Roodharigendag. Dit is een evenement in Breda 

waarbij roodharigen samenkomen. Volgend jaar worden de 

Roodharigendagen georganiseerd op 5 en 6 september. Op de laatste 

dag wordt een groepsfoto gemaakt. • Beroemde (al dan  

niet bijgeverfde) roodharigen zijn onder anderen: Winston Churchill, 

Boris Becker, Katharine Hepburn, Thomas Jefferson, Napoleon 

Bonaparte, Nero, William Shakespeare, George Washington, 

Tori Amos, Cynthia Nixon (Sex & the City) en Simply Red’s zanger Mick 

Hucknall. • Tijdens de periode 1483-1784 werden ongeveer 45.000 

vrouwen met rood haar ter dood veroordeeld op verdenking 

van hekserij. Ze werden dood gefolterd, in brand gestoken of  

verdronken. Roodharigen werden als demonisch beschouwd. 

Ilona

Wat nou crisis? 

Bronnen: www.roodharigen.nl en www.hairweb.nl.
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Marloes (23): 
“Ik heb me nooit een buitenbeentje gevoeld door mijn rode haar, maar merk wel dat het opvalt. Soms zeggen mensen als ze het over mij hebben: 
‘O Marloes, dat is die rode!’ Toen Marco Borsato een paar jaar geleden een hit had met het nummer ‘Rood’, zeiden vriendinnen altijd dat ze aan mij 
moesten denken als ze het hoorden. Leuk toch? Het verzorgen van mijn krullen kost me veel tijd. Als ik bij vriendinnen ga logeren, vind ik het echt 
een drama als ik mijn wax vergeet. Dan heb ik een hoofd vol rode pluizen.”

Riny (62): 
“Als kind vond ik mijn rode haar een verschrikking. Op school riepen kinderen ‘rode stier’ en ‘vuurtoren’ naar me. En van mijn moeder mocht ik 
geen rode outfits aan, want dat vloekte. Terwijl ik rode kleding wel mooi vond. Nu ben ik trots op mijn haarkleur. Het is bijzonder. Ik heb een  
dochter van 29; zij is geboren met rood haar, maar later werd het goudblond. Nu verft ze het rood. Sinds een paar jaar is mijn haar een beetje  
wit geworden. Dat vind ik maar niets, dus gebruik ik nu elke week een spoeling om het rood te houden. Want die kleur wil ik niet meer kwijt.”

Riny Marloes
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Ciska (29):
“Mijn haar is van nature lichtrood, maar dat vind ik te flets. Op mijn twaalfde verfde ik het voor het  
eerst felrood. Samen met een vriendinnetje kocht ik henna. Haar vader dacht dat we hennep zeiden,  
dus kregen we straf. Elke zes weken ga ik naar de kapper om het bij te kleuren. Daarna voel ik me hele- 
maal blij. Rood past bij me: het valt op en ik ben ook best excentriek. Dat zie je bijvoorbeeld aan mijn  
kledingkeuze. De ene dag draag ik een net pak, en de volgende dag loop ik in een rockoutfit over straat.  
Ik zie er altijd apart uit, ben niet in een hokje te plaatsen.”

Wil je reageren op deze verha-
len? Ga naar www.vriendin.nl 
en laat je berichtje achter bij 
de rubriek ‘Openhartig’.

Ciska


